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Het begint aardig standaard te worden allemaal. Stroopwafels kopen, tumtum en wat 
kleinigheidjes voor Ruzain z’n kinderen. Rond 05:00 rij ik met Suus en haar collega’s mee 
richting Frankfurt ( Suus heeft inkoop in Offenbach). Al vroeg dus op het vliegveld, genoeg 
tijd om ook hier alle rituelen uit te voeren: biertje in de Goethe Bar, even shoppen en een 
hamburger bij de grote M. Uiteindelijk behoorlijk moe stap ik in het vliegtuig en merk amper 
dat we opstijgen. Het zijn drukke tijden geweest. We moeten steeds creatiever worden met 
fondsen werven voor de stichting. Presentaties maken en geven, materiaal voor folders(die 
wij gesponsord krijgen) aan leveren en overal zaaien, heel veel zaaien om maar wat 
aandacht te vestigen op de Stichting. Verder zijn het zakelijk ook drukke tijden geweest en 
ons kleine monster vreet ook aardig wat energie. Heerlijk wijf! Precies op tijd zie ik de eerste 
schimmen van de kust van Sri Lanka en uiteindelijk zit ik rond 05:30 bij Ruzain in de auto. De 
hele rit lult hij weer de oren van m’n kop. De huidige politieke situatie wordt verteld, de 
economie en dat langzaam het toerisme weer iets aantrekt. Verder worden alle projecten 
besproken en het tolt me werkelijk van alle namen en informatie. Aangekomen in Gintota 
staan alle vrienden me op te wachten. Krijg van allen een dikke omhelzing en iedereen 
vraagt naar foto’s van thuis. Sri Lanka is werkelijk thuis komen voor mij. Na het ontbijt en een 
kort slaapje gaan Ruzain en ik de zwarte markt af struinen om zo gunstig mogelijk geld te 
wisselen. De koers is momenteel niet zo gunstig door de huidige economische situatie maar 
na lang rondrijden vinden we een oude bekende die ruim 4 rupees voor een Euro meer geeft 
als we biljetten van 500 wisselen en als we ook gelijktijdig een groot bedrag wisselen.. We 
wisselen onze euries en tevreden gaan we inkopen doen voor de komende weken. Thuis  
staan er al diverse mensen voor de poort. De ene om te bedanken de ander om gedag te 
zeggen en weer een ander om ‘’zijn hopeloze situatie” aan te geven. Ruzain wimpelt ze 
vakkundig af en zegt dat we morgen pas ‘’projects gaan doen” Tijdens een bakkie thee 
vertelt Ruzain me de situatie van Taunoes. Taunoes ken ik al heel lang. Hij wordt hier in 
Gintota The Bodybuilder genoemd vanwege zijn enorme gespierde lichaam. Dagelijks 
keihard werken door funderingen graven en aanleggen met de hand, hebben hem een 
gespierd man gemaakt. Ook voor ons heeft hij veel klussen geklaard en vorig jaar heeft hij  
mij voor het eerst zijn eigen situatie laten zien. Een huis wat geen huis genoemd mag 
worden , vier modder muurtjes met wat bladeren erop in een enorm moeilijk begaanbare 
omgeving. Ik schrok toen enorm en vroeg hem waarom hij altijd ons hielp en nooit zijn eigen 
situatie had laten zien. Zijn opmerking was toen dat vriendschap veel belangrijker was…. We 
hadden toen niet genoeg middelen meer om al het materiaal voor een stenen huisje aan te 
schaffen en hebben alleen materiaal gekocht zodat hij zelf voor een nieuw huisje vast de 
fundering kon maken. Toen ik met pa afgelopen november ook hier was liet hij me trots de 
fundering zien die hij eigenhandig had gegraven en aangelegd. Ik beloofde toen dat als we 
succesvol waren met inzamelen in Nederland, we hem komend jaar zouden helpen met 
metselstenen en dakplaten. Helaas…Taunoes is in december zijn baan kwijt geraakt 
vanwege de alom bekende crisis en om toch maar te overleven met vrouw en 2 jonge 
kinderen plukte hij sinds december kokosnoten om deze vervolgens te verpatsen op de 
markt. Twee weken geleden is hij tijdens het plukken uit de boom gevallen en op zijn hoofd 
terecht gekomen. Tot eergisteren heeft hij in coma gelegen. Hij is nu wel bij maar kan niets 
meer. Zijn hersens zijn dusdanig beschadigd dat, mocht hij eventueel opknappen, geestelijk 
nooit meer beter wordt. Het bloed loopt momenteel ook langzaam uit z’n hersens dus ook 
hier zegt men dat sterven een betere optie is als overleven. Ik wil hem samen met Ruzain 
bezoeken en uiteindelijk brengt Ruzain me naar het ziekenhuis. Aangekomen waarschuwt 
zijn arts ons voor een niet al te prettig gezicht. Daar ligt Taunoes, althans datgene wat van 
hem overgebleven is. Enorm vermagerd ligt hij aan een infuus en allerlei apparatuur. Er is 
niks van The Bodybuilder overgebleven. Zijn ogen zijn een beetje open maar je ziet nu al 
een gehandicapt man liggen. We kijken in zijn dossier en de dokter vertelt ons vertrouwelijk 
dat er weinig meer over is van zijn verstand en ook de doorbloeding van zijn hersens is nihil. 
Ze willen hem naar huis sturen vanwege ruimte gebrek en ook omdat ze medisch niets meer 
voor hem kunnen betekenen, maar na onze uitleg dat hij eigenlijk geen huis meer heeft 



kijken ze het aan tot maandag. Als hij dan nog leeft moeten ze op zoek naar iets van een 
tehuis ofzo want naar huis is niet mogelijk. Triest begin van de werkzaamheden.  
Gelukkig zijn we allen zo realistisch dat we verder moeten en aan een oplossing moeten 
gaan denken voor zijn vrouw en 2 kinderen. In een land als Sri Lanka bestaat het woord 
uitkering niet en ben je gewoon aan je lot overgeleverd. Taunoes heeft de mazzel dat hij ons 
kent en dat we zijn gezin niet in de steek laten. We besluiten morgen zijn gezin te ontmoeten 
om te kijken hoe wat of waar. Na een heerlijke maaltijd van Fauzina, Ruzain zijn vrouw, drink 
ik een heerlijk bakkie zelf gezette koffie met een Sambucca. Iedereen in Nederland 
verklaarde me voor gek toen ik de fles inpakte met bubbeltjes papier en plakband maar ik 
geniet in de tropen na een dag van hard werken van m’n bakkie met likeur. Nog even met 
alle vrienden kletsen in de tuin en dan lekker slapen…… 
 
21 maart 
 
Totaal maar dan ook totaal gedesoriënteerd word ik rond 04:00 wakker. Ik ben door het 
vaste slapen totaal de weg kwijt en weet even niet waar ik zit. De warmte doe me snel 
realiseren dat ik bij Ruzain ben. Ik kan niet meer slapen en de toestand van Taunoes en zijn 
gezin schiet door m’n kop. Medelijden met Tausoen maar vooral bezorgdheid voor vrouw en 
kinders. Ik besluit maar te gaan douchen en om 05:00 zit ik alleen in het pikkedonker wat 
administratie bij te werken van de door Ruzain verzamelde bonnen over 2009. Rond 06:00 
ontwaakt de rest en kan ik gelukkig een bak koffie zetten. Na een heerlijk ontbijtje gaan 
Ruzain en ik aan de slag. Het is een komen en gaan van mensen die afgelopen jaar wat voor 
ons gewerkt hebben en komen afrekenen. De timmerman die altijd voor ons werkt komt 
langs om door te nemen wat er allemaal nog gemaakt en ingekocht moet worden voor het 
gezin waarvoor we momenteel een huis aan het bouwen zijn. Pa en Ma hebben de 
werkzaamheden in  januari al in werking gezet omdat vooral de fundering een probleem zou 
worden en we per se voor de regentijd klaar willen zijn. Dit gezin hadden we vorig jaar 
ontmoet en op de site staat ook  een filmpje van ze   
http://www.paenzoonhelpen.nl/projecten/projecten-2010/verbeteren-leefomstandigheden  Nu 
kunnen ze eindelijk uit dit hutje vertrekken en een waterdicht en vochtvrij huis betrekken. De 
timmerman vertelt ons dat alleen nog het dakplaten gekocht moeten worden en dat  hij 
binnen 2 dagen het dak erop heeft. Wereldvent, deze timmerman  en het mes snijdt aan 2 
kanten. De man heeft de laatste 4 weken geen werk gehad omdat ook hier de bouw op z’n 
kont ligt maar nu kan hij ons mooi helpen en hij verdient er nog eens een boterham mee. We 
besluiten eventjes te gaan kijken bij het huisje om alle maten op te meten. Het stukje grond 
waar het huisje op gebouwd is lag ver onder het niveau van de toegangsweg en was ook 
enorm nat. In totaal hebben ze 68 karren met zand moeten storten om het stukje bouwrijp te 
maken. De metselaars zijn klaar en inderdaad alleen het dak moet er nog op. Het gezin, op 
de man na, staat me al op te wachten. Smiles van hier tot aan Nederland staan op hun 
gezicht. De vrouw vertelt met kleine vreugdetraantjes op haar wangen hoe ongelooflijk blij ze 
is dat ze eindelijk een echt huisje gaan krijgen wat stofvrij is maar vooral waterdicht. We 
nemen alle maten op en de timmerman gaat op pad om alles aan te schaffen zodat het dak 
er deze week nog op zit en de verhuizing kan gaan beginnen.  
 
Hierna rijden we naar een gezin waar we vorig jaar een huisje voor hebben gebouwd. In 
november hebben we hun modderhuisje vervangen door een stenen huis omdat het 
modderhuisje steeds weggevaagd werd door de regen en de overstromingen van de rivier. 
Ook hier veel dank en vreugdetraantjes. Voor mij is het nog best slikken want het is alleen 
maar een stenen huis maar zonder meubels. De 3 kindertjes slapen op de grond.. Gekookt 
wordt erop een houten vuurtje. Gelukkig komt het realisme snel in me terug want dit is 100x 
beter als wat ze hadden ook al lijkt het voor onze begrippen nog niets. Vorig jaar nog sliepen 
ze in een stinkend vochtig hutje wat zo lek was als een mandje en nu gewoon 4 stenen 
muren en helemaal droog als het regent. De man van dit gezin leeft van de garnalenvisserij 
in de naburige rivier. Vooral tijdens de regentijd moet hij zijn slag slaan omdat na regen de 
rivier vol zit met dit soort garnaaltjes. Nu, in deze veel te lange droge periode heeft de rivier 



hem steeds minder te bieden wat resulteert in geen inkomen. De kindertjes moeten 
regelmatig ontbijt en/of middageten overslaan zodat er s avonds toch nog wat rijst is voor het 
slapen gaan. Om toch nog wat te verdienen probeert hij wat kruiden te verkopen  die aan de 
bedding van de rivier groeit maar dat levert te weinig op en vanaf zijn huis naar de bewoonde 
wereld is een verschrikkelijk eind lopen want de man heeft geen fiets. Hij kan dus ook niet al 
teveel meenemen. Ruzain en ik nemen de man mee in de auto en gaan als eerste een fiets 
voor hem kopen met een grote houten bak voor- en achterop. Daarna rijden we naar de 
Seafair (supermarkt) waar we pinda’s en nootjes kopen en een grote voorraad droge 
kruiden. Dit soort spulletjes kan hij allemaal langs de deuren en de hoofdweg verkopen. In de 
droge tijd rijdt hij met de fiets langs de deuren met kruiden en noten en in de natte tijd met 
garnalen. De fiets is een enorme vooruitgang voor de man. Het zal nooit een welvarend 
gezin worden maar ze hebben nu een mooi onderdak en inkomen dus men kan overleven. 
 
We lopen een stukje verder naar het huis waar de vrouw woont van Tausoen. Voor hun 
modderhuisje zit ze met haar dochtertje en haar zoon met zijn arm om haar heen. Ze herkent 
mij en staat meteen op. Ik vraag haar of ze het allemaal trekt  en langzaam rollen er wat 
tranen over haar gezicht. Ze loopt weg want ze zegt dat ze sterk wil zijn voor haar kinderen. . 
Het meisje huilt veel, zegt ze. De jongen houdt zich sterk en heeft zijn moeder vertelt dat hij 
altijd voor haar gaat zorgen. Het is een grote hopeloze situatie. Bij ons in Nederland wordt dit 
redelijk opgelost. Er is altijd wel een beetje geld wat je van een instantie krijgt. Dit gezin kan 
geen kant op. Man ligt in ziekenhuis en zal binnenkort of overlijden of komt zwaar 
gehandicapt ergens te liggen. Er is dus geen inkomen wat resulteert in geen voedsel. Echt 
niets. Daarbij komt dat ze ook geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben want het 
modderhutje is echt aan het afbrokkelen. Ruzain en ik gaan even zitten en weten het ook 
eventjes niet meer. Onbegrip verdriet en misschien ook wel radeloosheid. Ruzain zegt me: 
Robert..I whish I was Bill Gates. Na alles even een plekje te hebben gegeven gaan we er 
gewoon voor. Duidelijk verhaal: Zonder hulp is dit gezin gewoonweg exit. Tausoen heeft wel 
al een schitterende fundering gelegd met ook al wat gemetselde muren. Ik vraag Ruzain om 
al ons bouwpersoneel met spoed naar ons toe te laten komen om te kijken of we genoeg 
middelen hebben om wederom een huisje te (af)bouwen. Binnen een kwartier staan de 
mannen hier en er wordt druk geschreeuwd en overlegd. Ik druk hun op het hart dat we hier 
een noodgeval hebben en dat ze best iets mogen verdienen maar dat we het met z’n allen 
zullen moeten doen voor zo min mogelijk geld en dat we zoveel mogelijk vrijwilligers moeten 
ronselen. We bellen nog wat rond en hebben al snel een aardige groep mensen die 
kosteloos willen helpen. Uiteindelijk kunnen we voor een kleine € 1500 een kompleet huis  
bouwen dankzij de vrijwilligers en de bouwlieden die ook water bij de wijn doen. Het is voor 
de stichting een extra kostenpost maar nood breekt wetten en op andere vlakken zullen we 
gewoon wat moeten rommelen en schuiven. We geven opdracht en iedereen gaat meteen 
aan de slag omdat ik uiteraard geëist heb dat het af moet zijn voor mijn vertrek! Te streng?? 
Neem van mij aan dat dit de enige en juiste manier is om vrijwilligerswerk te doen in Sri 
Lanka. De vrouw leeft op en barst in huilen uit. Ze zegt dat er weer wat zonnestraaltjes 
binnendringen en ze pakt haar dochter beet voor een dikke knuffel. Zo…. eerst maar eens 
het huis bouwen en dan kijken we wel weer hoe we dit gezin nog verder kunnen helpen. 
Morgen gaan we eerst naar het ziekenhuis omdat de professor komt om Tausoen’s situatie 
te gaan beoordelen.Krap 30 uur in Sri Lanka en al het gevoel hebben of ik er een week zit.  
 
Ruzain en ik rijden naar 2 gezinnen die ook een verzoek hadden gedaan voor hulp met  
bouwwerkzaamheden aan hun dak. Ik leg Ruzain uit dat er momenteel meer urgentere 
situaties zijn en Ruzain knikt driftig dat hij me begrijpt. Dit zijn niet de makkelijkste 
gesprekken zowel niet met Ruzain als met de gezinnen. Maar het moet gewoon want anders 
kunnen projecten zoals Tasoen’s familie gewoon niet door gaan. Het is al weer rond zessen 
en ik ben gesloopt. Een lange dag met een hoop informatie en de enorme warmte vreet 
energie. Ik wil alles even van me af schrijven en begin driftig te typen. Daarna alle bonnetjes 
en financiën bijwerken zodat we rond achten met een frisse kop aan het avond eten zitten. 
Na het eten zitten we met z’n allen in de tuin en hebben veel lol. Gelukkig kunnen we alles 



eventjes parkeren om het uiteindelijk morgen weer op te pakken. Het begint te waaien en de 
jongens zijn door het dolle: Regen………en ja hoor een kwartiertje later begint het op 
ongelooflijke wijze te stortregenen. Binnen een mum van tijd staan alle straten helemaal 
blank. Dit zijn de momenten dat je veel aan de families denkt in modderhuizen, hutjes of 
huizen met geen dakplaten. Aan de andere kant denk je aan de vele families en die we met 
elkaar hebben geholpen en nu heerlijk onbezorgd en droog aan het slapen zijn.  
 
22 maart 
 
Rond 06:00 zit ik fris gedoucht in ons kantoortje. Naseem is ook al vroeg hier om m’n 
dagelijkse broodje te brengen en uiteraard om een sigaretje te bietsen die ik altijd voor hem 
meebreng. Door de regen van gister is het behoorlijk vochtig. Tijdens het werken in het 
kantoortje is het een komen en gaan van mensen. De ene voor informatie, de andere voor 
een update hoe de projecten/voorbereidingen lopen, dan weer mensen die een voorschot 
nodig hebben om wat materiaal af te reken en ga zo maar door. Pa en Zoon begint aardig op 
een bedrijf te lijken. Na het ontbijt praten Ruzain en ik altijd alles even bij en nemen de 
financiën door. Uiteindelijk gaan we het veldwerk weer in en we rijden naar een kliniek hier in 
Gintota. Het is een soort dokterpost zoals we die bij ons ook kennen met diverse artsen en 
een inpandige apotheek. Hier krijgen per dag rond de 350 mensen en vooral baby’s medisch 
consult en indien nodig medicijnen. Alles volledig gratis en betaald door de overheid, iets wat 
voor onze begrippen normaal is maar in Sri Lanka niet. Men heeft een aanvraag bij Ruzain 
gedaan voor wat medische apparatuur. Ruzain heeft de lijst grotendeels afgekeurd omdat hij 
vindt dat de overheid dit voor z’n rekening moet nemen. Een apparaat is eigenlijk maar 
overgebleven en dat is een beademings apparaat dat aangesloten kan worden op zuurstof 
en die gelijktijdig een medicijn in je luchtwegen verspreid. Astma en bronchitis zijn een veel 
voorkomende ziekte in Sri Lanka, iets wat ongetwijfeld zijn oorzaak vindt in de enorme 
luchtverontreiniging en het klimaat. Per dag heeft men ongeveer 50 gevallen van spontane 
astma aanvallen die momenteel niet geholpen kunnen worden. Er is namelijk nog geen 
budget voor dit apparaat. Deze mensen worden dan doorgestuurd naar het ziekenhuis een 
kleine 10 km verderop maar de meesten begrijpt hebben geen vervoer om hier te komen en 
tja, lopen of fietsen met dit soort aanvallen…We krijgen wat merknamen van de machine 
door en beloven in ieder geval te gaan inventariseren wat de kosten zijn voor dit apparaat 
maar beloven verder niets. Na alle kinderen die in de wachtkamer zitten te hebben voorzien 
van een handje tum tum rijden we snel door naar Dr Sayaan. Deze dokter kennen we al 
sinds het begin van ons werk hier in Sri Lanka. Zoals in mijn vorige verslagen geschreven 
runt hij in zijn spaarzame vrije tijd een medische kliniek voor de allerarmsten uit de regio. Alle 
consulten, kleine operaties en medicijnen zijn gratis. ( soms wordt er een micro vergoeding 
gevraagd om misbruik van consulten te voorkomen). De man betaalt alles uit eigen zak of 
met hulp van donaties. De donaties worden minder want de Duitse stichting die hem 
ondersteunde is opgeheven. Het wordt steeds moeilijker voor Dr Sayaan om het hoofd 
boven water te houden. Ook wij ondersteunen hem al verschillende jaren en ook nu halen 
we weer een lijst met spullen bij hem op die we voor hem aan gaan schaffen zodat hij er 
weer een jaar tegen aan kan.  Ik mag de man graag en bewonder zijn werk enorm. Ook Pa 
heeft hij tijdens verschillende reizen al uit de brand geholpen en altijd komt hij even hallo 
zeggen en vragen hoe het met Pa z’n handen gaat. We nemen de lijst mee en rijden als 
eerste naar een medische groothandel waar we altijd onze spullen kopen. Ze eigenaar 
herkent me inmiddels. Als eerste informeren we naar het apparaat voor de astma gevallen. 
Het is op zich een klein apparaat maar helaas is de prijs niet klein, zeker de stof die erin 
moet voor de ontspanning van de luchtwegen is duur. Ik zeg de eigenaar dat we ook nog 
een lijst met heel veel medicijnen nodig hebben en dat hij een goede klant aan ons heeft. Al 
jaren! Ik wil ook van hem nu weleens wat hulp  want met deze man hoef je echt geen 
medelijden te hebben. Ik stel voor dat hij 50 % mee betaalt aan deze machine en als 
tegenprestatie zal ik de lijst van Dr Sayaan bij hem aanschaffen mits we wel 
groothandelskorting krijgen. Uiteraard kijkt hij even moeilijk en probeert hij zijn aandeel te 
verkleinen. Nadat Ruzain in eigen taal flink uithaalt (en de waarheid vertelt) stemt hij in en 



wordt het apparaat afgerekend. De enorme lijst van Dr Sayaan wordt uitgezocht en 
verzameld terwijl wij in de tussentijd de zwarte markt op duiken om geld te wisselen. Ruzain 
weet er weer een paar Rupees bij te lullen waarna we terug rijden naar de groothandel voor 
al onze medische aankopen. We rijden door naar het ziekenhuis voor een gesprek met de 
professor over Taunoes. Het is een enorme mensenzee van mensen. Ik overdrijf niet maar 
echt honderden mensen krioelen in en om dit vreselijke gebouw. Ik vind het echt 
verschrikkelijk om hier te komen. In het ziekenhuis liggen overal  mensen kris kras door 
elkaar. Zelfs de gangen zijn gevuld met matrasjes waarop patiënten liggen. En niet zoals bij 
ons netjes afgedekt of verbonden nee, je ziet de meest gore en vreselijke taferelen. Daarbij 
komt dat het bloedheet is in het gebouw waardoor alles muf en vies ruikt. Op de afdeling van 
Taunoes aangekomen draait de professor hem net om omdat zijn wonden bekeken moet 
worden. Een vreselijk gezicht. Als buitenlander sta je hier in Sri Lanka op een enorm 
voetstuk en ook hier in het ziekenhuis gaan alle deuren voor je open. Je schaamt je er 
weleens voor. De professor begroet me hartelijk en is op de hoogte van onze stichting en dat 
we ons ontfermen over Taunoes zijn gezin. Hij neemt ons mee naar de kamer van de 
directeur die heerlijk gekoeld wordt en voorzien is van een koelkast met koud water. Hij 
vertelt ons dat ze  nog niets over de conditie van Taunoes kunnen zeggen. De wonden 
moeten eerst helen voordat ze een MRI-scan kunnen maken en kunnen bekijken wat voor 
schade hij heeft aan zijn hersens. Er valt dus nog weinig te zeggen over zijn situatie. Ik leg 
uit dat we  gestart zijn met de bouw van een huisje en dat dit hopelijk over 1.5 week af is. De 
man beloofd ons dat ze Taunoes daar houden totdat de wonden geheeld zijn en hij door de 
scan kan. We nemen afscheid en gaan nog even kijken bij Taunoes. Zijn ogen zijn open 
maar hij heeft totaal geen bewustwording van het feit dat we voor hem staan. Zijn verzorger ( 
in Sri Lanka moet je als patiënt zelf je bed verschonen, urine opruimen en eten regelen 
vandaar dat mensen iemand inhuren of familie dag en nacht aanwezig is) zegt dat hij wel af 
en toe een beetje zijn been beweegt. Gelukkig gaan we weg uit deze vreselijke locatie. 
 We rijden terug naar Gintota en Raseek geeft aan dat hij ook een project heeft. We rijden 
via een bijna onbegaanbare weg naar een bergachtig gebied. Raar dat je na ongeveer een 
kwartiertje rijden weer in zo’n heel andere natuur zit. We komen aan bij een bergwand waar 
allemaal huizen op staan. Op zich vrij redelijke huizen waar je goed in kan wonen. We 
beginnen aan een lange klim die zeker niet zonder gevaren is. Op je slippertjes langs toch 
best wel vrij diepe afgronden lopen is best spannend. Ruzain is hier vorige week al wezen 
kijken om de situatie te observeren dus ik ben ervan overtuigd dat het de moeite waard is. 
Uiteindelijk komen we op een vlak stuk waar een hutje van afvalhout en palmbladeren 
gebouwd is. Daar gaan we weer, denk ik en ik vraag me af hoe ze het gevonden krijgen. Er 
woont een gezin met 3 kinderen en alleen de moeder en de jongste dochter van 2 jaar zijn 
thuis. Ik vraag haar hoe ze in hemelsnaam hier terecht zijn gekomen. Ze vertelt dat ze 
voorheen vlakbij de zee woonde maar toen de Tsunami kwam hebben ze hun huis en 
inboedel compleet verloren. Ook een dochter is meegenomen door de zee verteld ze met 
vochtige oogjes. Ze zijn zo verschrikkelijk bang geweest daarna, dat ze naar dit gebied 
gevlucht zijn en zo hoog mogelijk wilde wonen. Er staan hier inderdaad veel huizen rondom 
hun hutje. Het stukje grond waar de hut op staat konden ze uiteindelijk kopen voor €150. Dit 
is ongekend weinig, ook voor Sri Lankaanse begrippen maar dit heeft vast met de locatie te 
maken. De man heeft op zich een aardig inkomen dus dit hebben ze kunnen aanschaffen na 
enkele maanden sparen. Iets verder weg van de hut staat echt precies de helft van een in 
aanbouw zijnde huis. Ze vertelt dat ze nu een lening hebben gesloten bij de bank zodat ze 
deze helft hebben kunnen bouwen. De inmiddels gehate en bekende crisis heeft ervoor 
gezorgd dat de man minder inkomen heeft dus ook minder kan aflossen, laat staan de 
andere helft kan afbouwen hetzij met eigen geld of een nieuwe lening. Het huis is nog lang 
niet waterdicht en de hut is al helemaal niet de meest prettige manier om de komende 2 
maanden tijdens de regentijd te verblijven. Ruzain heeft al een offerte laten maken voor 
materiaal wat de man nodig heeft om het huisje af te bouwen. Arbeid is niet nodig want de 
man bouwt het huis zelf met hulp van Raseek. Het valt allemaal wel mee en voor een redelijk 
bedrag zouden we dit gezin kunnen helpen zodat ze voor de regentijd klaar zijn en letterlijk 
hoog en droog zitten. De situatie raakt me op een of andere manier. Het verlies van hun 



dochtertje, alles verloren met de Tsunami, de vrouw zelf met een lief dochtertje op haar arm. 
Er is nog genoeg budget en dit is een project wat we kunnen verantwoorden. Ik heb de 
woorden: ‘’We will help you’’ nog niet uitgesproken of ze barst in vreugde tranen. We 
beginnen aan onze afdaling en Raseek geeft aan dat ook de bouwmaterialen via dezelfde 
weg omhoog moeten maar dat hij al zijn visvrienden zal optrommelen om dit kosteloos te 
doen. Op de terugweg rijden we langs Tanoes’ gezin om te kijken of alle bouwmaterialen 
geleverd zijn. Alles ligt netjes uitgestald en men kan elk moment beginnen. De vrouw komt 
naar buiten gelopen en bedankt ons met een verlegen gezicht. Vermoeid rijden we ook hier 
weg. Het is inmiddels 17:30. oftewel 13:00 Nederlandse tijd. Ik vraag Ruzain om me af te 
zetten bij het Dutch Fort. Hier kan je heerlijk over de muren van het door de Nederlanders in 
de VOC tijd gebouwde fort lopen en genieten van de ondergaande zon. Vandaag om 13:00 
wordt Jan begraven dus ik wil lekker even alleen zijn. Na een uurtje pikt Ruzain me op om 
vervolgens naar huis te gaan. Nadeel van het zijn van een stichting is de enorme 
administratieve rompslomp om alles maar te verantwoorden voor de mensen die het niet 
leuker kunnen maken. Alle bonnetjes worden ingeboekt en de financiën weer op een rij 
gezet. Eindelijk klaar voor vandaag. Ruzain gaat even naar zijn ouders en ik wil een glas 
drinken inschenken en even lekke zitten in de tuin. Voordat ik bij de koelkast sta gaat de bel. 
Ik doe het hek open en werkelijk waar, er staan tientallen mensen voor de poort. Ik ben 
helemaal alleen dus kan ook moeilijk communiceren want het zijn lokale mensen. Na Ruzain 
te hebben gebeld filteren we uiteindelijk uit de massa een gezin waar we morgen eens 
polshoogte gaan nemen. Ruzain excuseert zich voor dit geval maar inmiddels zijn we wel 
wat gewend. De poort gaat op slot en Ruzain zet de bel uit! Ongestoord even eten, borrelen 
met Naseem en dan lekker slapen. We beginnen aardig op een aannemersbedrijf te lijken en 
vanaf morgen worden op diverse locaties gebouwd dankzij al jullie giften. 
 
23 maart 
 
Hieperdepiep. Ma 56 jaar. Al rond half 5 ben ik wakker dus besluit gelijk maar even te 
sms’en voordat ik het vergeet. Het is een enorm warme nacht geweest en  bezweet duik ik 
onder de douche. Uiteraard douchen mijn huisdieren ook weer gezellig mee want al een dag 
of 2 zitten er 3 salamanderachtige dieren in de badkamer. Uiteraard heb ik het beter dan wie 
dan ook,maar de Hollandse properheid is in Sri Lanka ver te zoeken. Is ook allemaal erg 
moeilijk om alles schoon te houden en ongedierte vrij met dit soort temperaturen. Ik ga vast 
verder aan het verslag werken. Ruzain besluit buiten de poort te gaan zitten omdat er anders 
gebeld blijft worden. Tijdens ontbijt eten mijn andere huisdieren ook weer mee en gelukkig 
zitten de mieren niet in m’n pindakaas…………Tja, ik blijf n Hollander.  
 
Dokter Sayaan werkt tegenwoordig in een kamp waar terreur verdachten worden 
vastgehouden oftewel de beruchte Tamil Tigers. Hij is voor de gevangenen medisch 
verantwoordelijk omdat hij hun taal vloeiend spreekt ( is in Tamil gebied geboren) Bij hoge 
uitzondering mag ik een kijkje komen nemen in het kamp waar normaalgesproken 
buitenstaanders en zeker buitenlanders streng verboden zijn. Ruzain ziet het niet zo zitten 
omdat hij denkt dat het niet zonder gevaren is want het blijven toch terroristen en hij voelt 
zich verantwoordelijk voor mij richting Pa en Ma. Ik wil deze ervaring absoluut niet missen en 
de dokter weet Ruzain te overtuigen van de veiligheid. Ik zal het zowaar een keer kort 
houden maar het is echt een geweldig interessante ervaring geweest en alles maar dan ook 
alles hebben de militairen me laten zien tot aan bezoeken in de cellen toe en zelfs 
gesprekken met de verdachten hebben we gevoerd. Onvoorstelbaar g en interressant! 
 
De rest van de dag gaan we met Firnas op stap. Firnas is de zwager van Ruzain en heeft 
een hart van goud. Zijn vader was een bekend politicus en heeft enorm veel betekend voor 
Gintota en de hele regio. Overal duikt zijn naam nog op daar waar hij van betekenis was voor 
de mensen. Waterbronnen, ziekenhuisjes, doktersposten en nog vele anderen projecten 
heeft de man op zijn naam staan. Helaas is hij 6 jaar geleden overleden. Firnas heeft de 
sociale erfenis van zijn vader overgenomen, iets wat niet altijd even makkelijk is. Firnas 



vertelt me dat als ik 2 weken in Sri Lanka ben dat het 2 weken lang probleem gevallen zijn 
maar voor hem is het dag in dag uit, het hele jaar door probleemgevallen. Uiteraard kan hij 
niet alles oplossen en betalen maar als er maar een mogelijk is dan gebeurd het. Daar waar 
hij niet kan helpen, trekt hij aan de bel bij zijn vaders politieke vrienden. Zelf raakt hij ook 
steeds meer betrokken met de politiek, buiten zijn werk als edelsteenhandelaar. Hij heeft een 
aantal projecten geselecteerd die hij momenteel zelf niet kan verwezenlijken en rijdt ze 
allemaal af met mij om te kijken of wij wat kunnen doen. Het is teveel om op te noemen en 
het tolt me echt vandaag van alle ellendige leefsituaties die ik te zien krijg. Uiteindelijk pikken 
we er een 3 tal projecten uit die we gaan uitvoeren. Als eerste helpen we een jongen van 25 
jaar die vroeger tijdens een schoolreisje een been verloren heeft door een ongeluk.Hij loopt 
al 10 jaar op iets wat voor krukken door moet gaan. De 2 stokken zijn kuis versleten en hij 
vertelt dat hij regelmatig uitglijdt omdat er ook geen rubberen noppen onder zitten. Volgende 
maand gaat hij trouwen dus had hij via Firnas gevraagd of er geen nieuwe, moderne krukken 
gegeven konden worden. We rijden met hem naar de groothandel waar we al zoveel gekocht 
hebben. De voor Sri Lankaanse begrippen meest moderne en luxueuze krukken worden uit 
het magazijn gehaald en de man glundert van oor tot oor. Mooier kan je je bruiloft niet 
ingaan, zegt hijzelf. Daarna rijden we naar een wijk in Gintota die wat verder landinwaarts 
ligt. Het is een wijk waar de toestand van de huizen niet echt optimaal is en zelfs water of 
stroom zijn veelal niet aanwezig in deze woningen. We komen bij een soort gebouw met een 
groot stenen plein die door een muur gescheiden wordt waardoor je als het ware 2 hokken 
krijgt. Daarvoor ligt een grote waterbron waaruit de mensen water kunnen halen. Het is 
gewoon een soort openbare wasruimte voor die mensen die thuis geen water hebben. Ik 
vraag Firnas wat het probleem is en Firnas neemt me mee naar de waterbron. Vies, troebel 
water wat enorm stinkt. De betonnen muur die het water zou moeten beschermen tegen 
modder en ander vuil wat meegenomen wordt door regen of weet ik veel wat is 
weggeslagen. Al het afval wat de heuvel afstroomt, stroomt regelrecht de waterbron in 
waardoor veel mensen ziekteverschijnselen hebben de laatste tijd. Huidirritaties, diarree en 
overgeven zijn aan de orde van de dag. Firnas zijn vader heeft deze bron laten slaan 10 jaar 
geleden maar hij is momenteel sterk aan renovatie toe zodat er weer schoon vers water in 
de bron zit en iedereen zich weer kan wassen zonder alle bijkomende nadelen. Het is geen 
gemakkelijk project omdat de bron eerst drooggelegd moet worden zodat de complete 
betonnen omranding afgebroken kan worden en opnieuw gestort kan worden. Firnas zegt 
dat hij eist dat alle mannelijke gebruikers van deze wijk vrijwillig moeten meehelpen omdat 
het ook in hun belang is dat er weer een schone bron komt en wij het voordeel hebben dat 
de kosten zo laag mogelijk blijven. Na een gesprek met 2 mannen die het betonwerk voor 
hun rekening nemen krijgen we een prijs te horen die er niet om liegt maar wel redelijk is. We 
geven akkoord omdat schoonwater in mijn ogen van levensbelang is. We rijden snel door 
naar de volgende locatie. Hier zijn we al vaker geweest. Het is een huis waar een vrouw 
woont met haar moeder. Hun dak is er tijdens de vorige regentijd afgeregend/ gewaaid. Ze 
slapen nu al 6 maanden onder de blote hemel. De moeder is er erg slecht aan toe en dan 
vooral haar longen. Er zijn veel gevallen zoals deze en waarom we nu juist deze eruit 
pakken?? Puur gevoel. Een lieve eerlijke oude vrouw met haar dochter, een niet gezonde 
situatie en op tijd aan de deur geklopt bij onze hulptroepen. We bellen onze timmerman die 
al met een grijs van oor tot oor komt aan fietsten. Hij meet de hele boel op, noemt een prijs 
die meer dan redelijk is en na akkoord fietst hij weg om in zijn werkplaats alles voor te 
bereiden. Dodelijk vermoeid besluiten we eventjes naar het Riverhouse te gaan omdat deze 
tour met Firnas en Ruzain ene grote achtbaan leek met alleen maar verdriet en ellende. 
Fausina heeft heerlijke verse sappen voor ons gemaakt en na een half uurtje rust kunnen we 
er weer tegen aan. We gaan naar Galle city om voedselpakketten samen te stellen en in te 
slaan. Ik heb met de jongens gesproken hoe de mensen aan de poort reageren als hun 
vraag wordt afgewezen en of ze hierop aan worden gekeken als ik weer weg ben. Ze 
vertellen dat er soms enorm teleur gesteld gereageerd wordt en sommigen zijn zelfs boos. 
Begrijpelijk in mijn en hun ogen. Ook al worden hun vragen om hulp afgewezen om wat voor 
een terechte reden dan ook, er is altijd een kern van hulp nodig. Ik stel voor om de garage bij 
Ruzain vol te gooien met wat voedselpakketten zodat bij afwijzing een pakket meegegeven 



kan worden om de teleurstelling iets te verzachten en om wat boze gezichten te voorkomen 
tijdens mijn afwezigheid. Voor een relatief laag bedrag, om en nabij de €10, kan je een 
redelijk voedselpakket samenstellen met 10 kg rijst als basis. Nadat de bus vol ligt met eten 
rijden we naar Taunoes zijn gezin. De bouwlui zijn druk aan het metselen en tevreden en 
genietend drinken Ruzain en ik een kop thee met de ‘’uitvoerder’’. Daarna rijden we naar het 
huis waar Pa en Ma in januari aan begonnen zijn. De vrouw staat weer bij haar toekomstige 
huisje te kijken hoe het dak geplaatst wordt. Bijna dag en nacht is ze om en rond haar 
toekomstig huis aan het rommelen. Ze kan niet wachten, en dat is niet raar ook. Als je 
jarenlang in een aftands hutje heb moeten wonen zonder bed, water, toilet en dat met man 
en kinderen. Zo vaak hadden mensen hulp beloofd en elke keer als het er weer op aan 
kwam ging het niet door en nu zie je droom werkelijkheid worden. Ze ratelt aan een stuk door 
tegen Ruzain en Ruzain zegt dat het voornamelijk woorden van dank en blijdschap zijn. 
Plotseling realiseer ik mezelf dat we iets over het hoofd gezien hebben. Ik moet naar het 
toilet!!! We zijn een toilet vergeten!!! In Sri Lanka hebben dit soort eenvoudige huizen een 
toilet in een apart, simpel gemetseld gebouwtje. Ik overleg met Ruzain en hij zegt dat dit 
geen probleem is want het is toch een en al bos hier dus kunnen ze overal en nergens hun 
behoefte doen. Ik herinner me de enorme stank bij hun hutje nog van urine en andere 
uitwerpselen met dit soort temperaturen. Ik kijk de bouwlui lief aan en laat Ruzain ze 
vertellen dat de Stichting wel een erg grote klant aan het worden is voor hun. Ze snappen me 
meteen en er wordt druk overlegd en gerekend. Door de slechte ondergrond moet er flink 
worden gestort voor de fundering van het toilet waardoor de kosten gemiddeld iets hoger 
liggen als een normaal toilet, maar zij doen wat water bij de wijn en we besluiten als nog een 
toilet te metselen. Ik zal jullie de omschrijving besparen hoe deze vrouw reageerde………… 
 
Het is laat en donker en we hebben het helemaal gehad voor vandaag. We gaan naar huis 
en als eerste duik ik onder de douche. Alle viezigheid spoelt van je lichaam en je voelt je als 
herboren als je er onder vandaan komt ondanks dat mijn huisdieren weer mee douchen. Ik 
knal in een stoel en val zowaar meteen in slaap. Niet voor lang. De hele avond is het een 
komen en gaan van mensen. Ik word er bijna gek van. Met enorm maar dan ook enorm veel 
waardering kijk ik naar Ruzain die voor de weet ik hoeveelste keer hetzelfde verhaal doet 
over ander belangrijke projecten die meer noodzakelijk zijn blablabla. Uiteraard worden de 
echte gevallen er wel uitgefilterd maar het gros krijgt nul op  request. Diegenen waarvan men 
weet dat zij het nodig hebben krijgen een pakketje mee en anderen bedeel ik met wat snoep 
of een stroopwafel waardoor bijna iedereen tevreden afdruipt. 
Iedereen is moe en om 22:00 ligt iedereen volledig waterpas……………… 
 
24 maart. 
 
Om  o.500 uur weer wakker. Ben stuk gaan fietsen door de wijk. Op dit tijdstip is er al volop 
bedrijvigheid hier. Fietste voor de gein langs het huis wat we voor de familie aan het bouwen 
zijn ter vervanging van de hut en ik zie dat ze daar al volop bezig zijn. Geweldig vindt de 
timmerman het dat ik even kom kijken en zeker op dit tijdstip. Ik fiets terug en maak het 
verslag af en schrijf alle uitgaven op. Vanochtend hebben we diverse projecten op scholen. 
Niet het bekende Ukwatte college want die kon dit keer zowaar redelijk overleven. Nee deze 
twee scholen zijn door Firnas geselecteerd. Voornamelijk weeskinderen worden hier 
geschoold. De eerste school ligt in ‘’onze regio’’ maar erg afgelegen. Alle nieuwe 
schoolboeken, schriften en ander lesmateriaal wordt uitgeladen. Deze school krijgt alleen 
wat overheidssteun voor simpel onderhoud aan het gebouw en een kleine vergoeding voor 
waardeloos lesmateriaal. We komen het lokaal binnen waar de kinderen zitten en ik maar 
zeker ook de anderen die ons vandaag begeleiden/helpen schrikken enorm. Magere 
koppies, veelal op blote voeten en kleren die geen stuiver waard zijn. De kinderen glunderen 
van oor tot oor en roepen Hello Mr Robert. Het vrouwelijke schoolhoofd vertelt me de meest 
schrijnende situaties. Ik kan het niet eens beschrijven zo schrijnend is het. Ruain had ik al 
eerder weg zien lopen met natte oogjes en zelf ben ik enorm blij dat ik ondanks de regen 
toch een zonnebril heb opgezet. Ik vind dit zo enorm triest dat deze kinderen zo moeten 



leven zonder enig toekomst perspectief. Een van de kinderen komt van alles aan mij vragen 
in redelijk engels en ze zegt dat ze graag de zee wil zien. Met m,n stomme kop zeg ik dat ze 
eens met papa of mama moet praten want die willen vast wel een keertje met d’r weg. Ze 
zegt: Mr Robert I have no parents can you please take me? Na overleg met het schoolhoofd 
blijkt dat deze kinderen nog nooit het Galle fort hebben gezien terwijl ze er 30 minuutjes 
vandaan wonen. Het Dutch fort neemt een belangrijke plek in in de geschiedenis van 
voormalig Ceylon en ik stel voor om een schoolreisje te organiseren voor de kinderen naar 
het Dutch Fort. Daarna mogen allemaal mee naar de zee omdat ze deze ook nog nooit 
gezien hebben. Het schoolhoofd gaat de komende dagen toestemming vragen bij de 
Education Board en houdt ons op de hoogte wanneer we actie kunnen ondernemen. Een 
klein beetje zon in miserabele leventjes. We rijden verder naar de andere, iets grotere 
school. Hier gelijkwaardige taferelen alleen de school is te groot om iets te organiseren en de 
noodzaak bij de vorige school is gewoonweg nog groter. Wat een trieste ochtend. We zijn 
allemaal stil en de sfeer zit er niet echt in vandaag.We rijden terug, zetten Firnas thuis af. 
Ruzain en ik gaan samen verder.We gaan lunches brengen bij alle werklui die voor ons 
bezig zijn. Een extraatje voor hun in deze hitte kan geen kwaad. Bijkomend voordeel is dat 
ze alleen maar meer hun best voor je doen en dat voor €1.10 per maaltijd. Het is een flinke 
klus want inmiddels wordt er aardig gebouwd voor ons. Als laatste gaan we naar het gezin 
op de berg waar Raseek aan het werk is samen met de man des huizes en een metselaar. 
Wederom met gevaar voor eigen leven maken Ruzain en ik de klim naar boven. De vrouw 
ziet me en begint al te lachen. Raseek is druk bezig al het materiaal naar boven te sjouwen 
en de man des huizes en de metselaar zijn druk aan het bouwen. Het is een verschrikkelijk 
lief, leuk en gezellig gezin en ze zijn zo ongelooflijk dankbaar. Als de kinderen thuis komen 
herken ik een van deze kinderen. Vanochtend heb ik hem op 1 van de scholen gezien maar 
aan de andere kant twijfel ik want de school ligt hier ver vandaan. De jongens herkennen mij 
ook en inderdaad zitten ze op de school van vanochtend. Ik vraag hen hoe lang ze erover 
doen en elke dag lopen ze een uur heen en een uur terug. Fietsen hebben ze niet en bussen 
rijden hier niet. Ik overleg met Ruzain of het zin heeft om 2 fietsen te kopen en Ruzain zegt 
dat ze, op de klim na, overal goed kunnen fietsen hier. Fietsen kosten hier niet zoveel dus ik 
besluit zelf 2 fietsen te kopen zodat de rit naar school iets makkelijker wordt. De jongen 
staan te huppelen en te springen. Het huis gaat gestaag vorm krijgen en Raseek werkt  met 
de andere hulptroepen de lunch naar binnen (Inmiddels geen lunch meer want is al 3 uur). 
Ruzain en ik nemen afscheid en rijden naar huis omdat we een afspraak hebben met de 
medische post om de beademingsmachine af te geven. Daar aangekomen staan de 
doktoren ons al op te wachten en zijn dol en dolblij als we de machine overhandigen. Ruzain 
en ik hebben het gehad voor vandaag. Het is inmiddels bijna 18:00 en het was weer een 
lange dag. Ik stel voor om wat Happy medicine, zoals Raseek het altijd zegt, tot ons te 
nemen en ze vanavond  mee uit eten te nemen naar ons favoriete resturant: The Indian Hut. 
Het is gezellig en uiteraard vechten Naseem en Raseek elkaar weer de tent uit. Heerlijk. 
Eten is super en onderweg kopen we lekker ijs voor thuis. Daarna heerlijk slapen. 
 
25 maart 
 
Ik baal een beetje want ben weer veel te vroeg wakker. De nachten lijken alleen maar 
warmer te worden. Ook de jongens klagen een beetje dat het erg warm is de afgelopen 
nachten. Maar goed we hebben genoeg te doen dus na een heerlijke douche duik ik het 
kantoortje in om het verslag bij te werken. Hierna zitten Ruzain en ik een behoorlijke tijd 
samen omdat we alle uitgeven in moeten boeken en erger nog overal bonnetjes van moeten 
hebben voor de administratie. Dit is zo’n ongelooflijk drama hier om dit voor elkaar te krijgen. 
Zand wordt bijvoorbeeld uit de rivier opgedoken en stenen worden uit de rotsen gehakt. Dit 
gebeurt door mensen die dit als handarbeid zien en voor hun diensten en producten 
uiteraard betaald moeten worden maar hier krijg je echt geen factuur van. Buiten dat denk ik 
dat de meesten niet eens kunnen lezen of schrijven. Nou ja dankzij Ruzain z’n ‘’creativiteit’’ 
krijgen we het weer voor elkaar en hebben we een aardig kloppende boekhouding die 
volgende week gewoon helemaal moet kloppen! We gaan op pad. Als eerste gaan we naar 



het nieuwe huis van de hut familie. De timmerman heeft gebeld dat hij klaar is met het dak 
en of we even komen kijken. We zien  tussen de palmen en bamboe een prachtig huisje 
opdoemen wat WIJ als stichting hebben mogelijk gemaakt. Een schitterend gezicht wat me 
ontroert. Het is een eenvoudig huis maar o zo praktisch en noodzakelijk voor dit gezin. 
Gewoon 4 muren, een houten constructie met dakplaten en een verdeling voor 3 
slaapkamertjes. Aan het toilet buiten wordt nog druk gemetseld en de riolering is bijna 
gegraven. Het gezin staat te popelen om erin te trekken maar de metselaar moet nog een 
cementen vloer storten dus ze moeten nog even geduld hebben. We overleggen even met 
de timmerman omtrent het vervangen van het dak voor de oude vrouw die samen met haar 
dochter woont. Het gehele oude en verrotte dak moet hier afgevoerd worden en ook de 
houten constructie moet vervangen worden. De man is zo ongelooflijk grappig in zijn doen en 
laten en is superblij dat hij veel werk heeft dankzij de Stichting. We nemen afscheid en 
beloven de metselaars morgen weer te komen kijken. Het gezin waar we nu naar toe rijden 
is in januari al bezocht door Pa en Ma. Het is een gezin met 4 kinderen en hun ouders 
verdienen de kost met het hakken van ruwe edelstenen en ze daarna te polijsten voor de 
verkoop. Sri Lanka heeft mijnen waar alle edelstenen in gevonden worden op diamant na. 
De handel in deze stenen is naast thee het grootste export product van het land. Locale 
bewoners bewerken de stenen en proberen ze in de toeristen gebieden te verkopen.Het 
gezin doet hun werk op een gehuurde machine waarvoor ze per dag een bedrag moeten 
betalen. De machine ziet er slecht uit en maakt een ongelooflijk kabaal en de motor draait 
nogal eens vast. De man zegt ons dat dit het grote probleem is want elke 2 tot 3 uur is de 
motor oververhit en moet de machine minimaal 2 uur afkoelen om vervolgens weer verder te 
kunnen. Een ruwe steen hakken en polijsten duurt per steen ongeveer 1,5 uur dus je kunt 
wel nagaan dat ze veel tijd, dus inkomen verliezen door deze machine.  Het verdiende geld 
wordt grotendeels in de opleiding van de kinderen gestopt omdat de ouders het erg 
belangrijk vinden dat de kinderen niet dezelfde toekomst tegemoet gaan zoals zijzelf. Extra 
lessen, goed schoolmateriaal en een radio met Engelse zender om thuis de taal onder de 
knie te krijgen. Veel meer blijft er hierdoor niet over voor de noodzakelijkste dingen als eten, 
kleren en andere eerste levensbehoeften. Ruzain rekent mij voor hoeveel ze zouden kunnen 
verdienen met een goede, eigen machine die niet om de paar uur uitvalt maar gewoon een 
flinke dag op volle toeren stenen kan bewerken. Met dit bedrag kunnen de ouders in ieder 
geval de opleiding van de kinderen betalen, zichzelf voorzien van de eerste levensbehoeften 
en ze kunnen wat geld opzij leggen om bijvoorbeeld te sparen voor een wateraansluiting. We 
gaan op zoek naar een machine, wat ons niet veel moeite kost want bijna onze complete 
vriendengroep doet wel iets in dit wereldje. Al snel hebben we 2 machines op het oog en we 
roepen de man en vrouw erbij want per slot van rekening moeten zij er samen op werken. De 
2 hebben snel hun keuze gemaakt en ik besluit om de machine voor hun aan te schaffen. 
Voor een kleine € 200 help je een gezin met het zeker stellen van een inkomen zodat ze 
zichzelf kunnen bedruipen in al hun behoeften en ook de toekomst van de kinderen 
gegarandeerd is en dit alles volledig zelfstandig. Dolgelukkig laden we de machine in ons 
busje en rijden we naar hun huisje. Raseek installeert de machine en binnen no time zitten 
de 2 achter hun machine glunderend te werken. Het is een schitterend gezicht om zo snel en 
direct resultaat te zien. We rijden naar Fousina omdat zij lunch pakketjes heeft gemaakt voor 
alle bouwlieden. We rijden alle projecten af en bij Taunoes zijn gezin aangekomen spreken 
we eventjes met zijn vrouw. Ze geniet van het bouwen en is blij dat ze binnenkort het krotje 
kan verlaten. Taunoes zijn situatie is nog hetzelfde dus gewoon wachten totdat de wonden 
geheeld zijn en hij door de scan kan. Het dochtertje voorzie ik van wat snoepjes en we 
nemen afscheid. We rijden naar het gezin in de bergen en klauteren naar  boven waar druk 
gebouwd wordt. Het is een lief, leuk huisje wat langzaam maar zeker gestalte krijgt. 
Drijfnatvan het zweet komen we boven aan. Ik vind het zo’n ongelooflijk leuk gezin. De vrouw 
straalt van oor tot oor en haar man werkt als een paard aan het metselwerk. Ik zeg hun even 
pauze te nemen zodat ze kunnen lunchen. Als de mannen de lunch naar binnen werken 
voorziet de vrouw iedereen van water en bananen. Het is heerlijk gezellig en je ziet iedereen 
genieten. Het oude hutje waar ze nu nog in slapen wordt stap voor stap afgebroken en de 
verdeling van de kamertjes van het nieuwe huisje hebben de kinderen al gemaakt. Ruzain en 



ik moeten er weer van door want we hebben een lijstje met brillen voor schoolkinderen. Het 
grote project met de Minister van Sociale Zaken is vanwege de financiële middelen even in 
de ijskast gezet maar Firnas had een wat kortere lijst en deze hebben we besloten aan te 
schaffen . In de stad aangekomen gaan we naar onze opticien en geven alle gegevens door 
van de kinderen. We bestellen 2 modellen monturen zodat alle jongens dezelfde hebben en 
alle meisjes. Scheelt een hoop gebekvecht wie welke wil en maakt het voor ons makkelijk 
om alles in een keer te bestellen voor dezelfde prijs want of je hier nu -2 of +3 heb de prijs is 
gelijk. Nadat we alles doorgenomen hebben rekenen we af. We worden gebeld als alles 
klaar ligt. 
 Vanochtend stond er een vrouw voor de poort die afgelopen week ook al aan de poort had 
gestaan en vorig jaar al in maart en ook weer in november. Terecht had Ruzain haar er 
steeds op gewezen dat we niet alles en iedereen kunnen helpen maar toen ze van de week 
weer 2x aan de poort met haar dochtertje stond besloten we toch polshoogte te gaan nemen. 
Ik merk al aan de richting en de weg die we rijden dat dit weer zo’n bekend geval is en ja 
hoor daar aangekomen springen de tranen weer spontaan uit je lichaam. Het is een 
volkomen hopeloze situatie die we aantreffen. Een houten / modder hutje waar wij nog niet 
eens onze koeien in onder zouden onderbrengen met een dak van bladeren, plastic en wat 
dakplaatjes. Het is klein, super klein en als ik hoor hoe groot het gezin is snap ik er echt 
geen reet van. Een vader en een moeder samen met hun 4 dochtertjes waarvan de jongste 9 
maanden is. Het zijn schitterende wijfies die geen seconde van m’n zij wijken en heerlijk op 
hun door mij gegeven snoepjes smekken.  Ze pakken af en toe m’n arm en kijken 
geïnteresseerd naar die rare vacht die erop zit, wat wij haar noemen. Afgelopen morgen toen 
de vrouw aan de poort stond vertelde ze al dat er ‘s nachts weinig geslapen wordt in het huis 
omdat het er binnen bijna net zo hard regent als buiten. Het is een in en in trieste situatie en 
we beloven toch naar een oplossing te gaan zoeken. We moeten kosten besparend te werk 
gaan want de bodem van de pot is nog niet bereikt maar komt wel in zicht. We hadden 
gewoonweg minder inkomsten als Stichting en gelukkig begrijpen de jongens dit ook, maar 
dat wil niet zeggen dat we dit gezin kunnen laten stikken. De vader werkt in de cement 
fabriek in Galle en verdient net genoeg om in de eerste levensbehoeften te voorzien dus de 
bouw van een huis of, naar een bank stappen voor een lening zit er niet in. Het is niet alleen 
een piepklein stukje grond waar het krotje nu op staat maar ook nog eens een ongelukkige 
locatie omdat het op een heuveltje ligt vlak voor een afgrond van een meter of 5 diep. We 
roepen de metselaars, timmermannen en alle vrienden die we kennen bij elkaar om naar een 
bouwtechnische oplossing te kijken maar ook naar een financiële oplossing. Bouwtechnisch 
is redelijk snel opgelost omdat er gewoonweg niet veel mogelijkheden zijn. Het worden 3 
muren met een schuin dak omdat de achterkant gebouwd kan worden tegen het huis van 
hun ouders. Verder komt er maar 1 scheidingsmuur in met een kamer voor de 4 kinderen en 
1 voor de ouders. Best triest en we zouden het het liefst ook anders zien, zeker als de 
kinderen straks groter worden, maar het kan bouwtechnisch en financieel gewoon niet 
anders door het kleine stukje grond en de ongelukkige locatie en het is stukken beter dan de 
huidige situatie. Verder stelt zowel de timmerman als de metselaar voor eenmalig alleen 
materiaal te rekenen en geen arbeid mits we minimaal 4 vrijwilligers bereid vinden hen te 
helpen. Door te werk te gaan op deze manier kunnen we het bekostigen en kan het gezin 
voortaan droog slapen. De ouders vertellen het goede nieuws aan hun kinderen en die zijn 
door het dolle heen. Weer een superblij gezin. We gaan naar huis want ik moet snel een 
financieel overzicht voor mezelf hebben want ik heb nog steeds de schoolreis in m’n 
gedachten zitten voor de kinderen van de school van afgelopen week. Thuis aangekomen is 
het weer een groot gekkenhuis voor de poort en Ruzain schakelt nu ook Firnas in om 
iedereen vakkundig en vriendelijk de deur uit te werken. Net als ik aan mn overzicht wil 
beginnen heeft Ruzain Nifla en haar vader uit de menigte getrokken.Voor mensen die zich 
Nifla niet meer kunnen herinneren klik op deze link: 
http://www.paenzoonhelpen.nl/projecten/6-projecten-2009/1-op-1-projectennifla/ 
Nifla is een mooie meid die langzaam vrouw aan het worden is. Ze is veel minder verlegen 
en begint zelfs een praatje. Ze loopt naar omstandigheden goed en haar vader vertelt dat ze 
goed haar best doet bij de fysio en trouw alle oefeningen doet die ze van de fysio moet doen. 



Ze wil nog steeds graag lerares Engels worden maar ik vind haar Engels nog veel te zwak. 
Als ik kijk naar mijn persoonlijke project met Raseek zijn dochter die vloeiend maar dan ook 
echt vloeiend Engels spreekt is dit niks. Haar vader zegt dat 1 keer in de week inderdaad te 
weinig is voor haar toekomst maar er zijn binnen het gezin nog 3 dochters die aandacht 
vragen en geld kosten. Ik besluit het fonds iets te verhogen zodat ze voortaan 2 extra lessen 
per week kan volgen. Verder zie ik dat haar schoenen bijna versleten zijn en inmiddels is 
haar voet ook weer iets gegroeid dus morgen mag ze met ons mee naar de stad om 
schoenen te kopen. Nifla eet nog lekker een paar stroopwafels en klokt in 1 keer een glas  
cola naar binnen. Hierna bellen we met het schoolhoofd of ze al toestemming heeft gehad 
voor het organiseren van een schoolreisje. Ondanks dat de overheid deze school totaal links 
laat liggen en wij de kosten van het uitje op ons willen nemen hebben we hun toestemming 
nodig voor het geval er iets gebeurd. Ze zegt dat ze nog niks gehoord heeft en dat de juiste 
persoon niet aanwezig is en bla bla bla bla. Typische Sri Lankaanse bureaucratie van de 
Education Board. Ik stel voor om het gewoon op zaterdag te organiseren zodat we niks met 
de Education Board te maken hebben en wijzelf verantwoordelijk zijn. Als wij alle 
hulptroepen meenemen en de kinderen die een vader of moeder hebben of een ander 
familielid meenemen dan komt dat best goed. Het zijn in totaal 40 kinderen. Hun grootste 
wens was, vertelden ze me afgelopen week, om de zee te zien en het Dutch Fort in Galle. 
Het schoolhoofd beloofd meteen alle leerlingen langs te lopen om te kijken of ze 
toestemming krijgen van ouders of verzorgers. Ze beloofd voor morgen 09:00 door te geven 
of alles doorgang kan vinden. Wat een onverstelbare, achterlijk drukke dag weer maar super 
tevreden over de resultaten drinken we een heerlijk glas wodka en Naseem uiteraard z’n 
colaatje zonder knipoog knipoog Red Label. Slapen nu en morgen weer verder. 
 
26 maart 
 
Heerlijk uitgeslapen zit ik rond half 7 in het kantoortje. Verslag even tikken en tijdens ontbijt 
gaat uiteraard weer de bel van de poort. Ik ben even alleen want  Ruzain is met wat mensen  
naar het krotje van gisteren omdat hier vandaag alles al in werking gezet wordt om het voor 
mijn vertrek af te hebben. Ik mag van Ruzain niet meer open doen maar loop toch stiekem 
naar de poort en zie door een opening dat het schoolhoofd er staat. Ze komt stralend binnen 
en zegt: I am happy Mr Robert oftewel alles akkoord zegt ze. Ze heeft alle leerlingen 
nagelopen en werkelijk door het dolle heen hadden ze stuk voor stuk gereageerd. Inmiddels 
is ook Ruzain er weer en we bespreken hoe we het in het vat gaan gieten. Inclusief 
leerkrachten, begeleiders, ouders of verzorgers komen we precies op 80 man uit. Dit wordt 
een hele organisatie zeker in zo’n korte tijd. We vragen het schoolhoofd of we met bepaalde 
dingen rekening moeten houden maar ze zegt dat voldoende water het allerbelangrijkste is 
om bij ons te hebben. Verder nemen we even het programma door: 9:30uur vertrek vanaf de 
school, een stadstour door Galle, daarna een wandeling door the Dutch Fort met bezoek aan 
museum, monumentale kerk en bakker. Hierna even ravotten in het park en als laatste een 
wandeling over de muren van het fort met schitterend uitzicht op de Indische oceaan. De 
lunch eten we als picknick in het grasveld op een van de peilers van het fort en daarna weer 
de terugreis naar de school 
De vrouw neemt afscheid en we beloven haar vanavond nog even te bellen. Als eerste gaan 
we op zoek naar een veilige, technisch goede bus met een geduldige op tijd komende  
chauffeur. Lijkt simpel maar we zijn in Sri Lanka. Na een uurtje rondrijden bellen en kijken 
hebben we de juiste gevonden. Ondanks dat we pas om 9:30 bij de school wegrijden zeggen 
we de man dat we rond 8:30 willen wegrijden ( tja ben inmiddels wel ervaringsdeskundige 
hier). Hij vindt het super dat we dit op ons nemen en neemt 25 % voor zijn rekening als soort 
van sponsoring. Goed idee zeg ik Ruzain en als we onderweg zijn naar de Seafair stel ik 
voor om ook de eigenaar daarvan een bijdrage te vragen. Per’slot van rekening hebben we 
al die jaren een aardig kapitaal bij hem besteed. We bestellen 100 flessen water, 100 pakjes 
sap, 100 yoghurtjes en elke leerling krijgt na de reis een zak rijst mee voor thuis dus we 
bestellen ook nog 40 zakken rijst. Ook hij is enthousiast over het schoolreisje en we mogen 
alle voor inkoop kopen en hij sponsort de yoghurtjes. Nu nog een gezonde, voedzame lunch 



We rijden naar de Indian Hut en we vragen naar de chef, die mij na al die jaren ook wel kent. 
Ruzain legt uit wat we gaan doen en van de 200 rupees kostende lunchpakketten betaalt hij 
100 ruppees mee. Morgenmiddag kunnen er 80 pakketten opgehaald worden. Zo 
waanzinnig dat dit geregeld kan worden. Perfect. We rijden terug naar Gintota om even bij 
de sloopwerkzaamheden te kijken van het kleine huis. Het is al volledig gesloopt en al het 
bouwmateriaal is al geleverd. In de brandende zon zijn onze vrijwilligers, de kinderen en de 
ouders alle ouwe materialen aan het sorteren want niets word weggegooid want elk stukje 
materiaal kan wel weer gerecycled worden. Zelfs de oude verroeste spijkers worden uit de 
planken gehaald en de dochters slaan die weer recht zodat ze wederom gebruikt kunnen 
worden. Ik stel voor om even een groot vat water te halen zodat iedereen even kan drinken 
want de hitte is echt slopend, zelfs voor hun. We moeten opschieten want we hebben om 
half 3 met Nifla afgesproken om nieuwe schoenen te kopen. Op weg naar de stad is het een 
enorm gekkenhuis want vandaag komt de president in Galle en het zou niet de eerste 
politicus zijn die opgeblazen wordt dus je kunt nagaan hoe streng de beveiliging in de stad is. 
Bij de BATA aangekomen kiest Nifla geen mooie schoenen uit maar wel stevige en 
praktische iet wat echt moet met haar handicap. Ik zeg dat ze nog wat kleren mag uitzoeken 
in een warenhuis keuze als kadootje van mij privé. Ze heeft het niet makkelijk vanwege de 
enorme financiele problemen van haar ouders, waar ik zo min mogelijk van wil weten want 
die zijn voor ons echt onoplosbaar. De man is aan het proberen zijn huis te verkopen zodat 
hij al zijn zaakjes kan regelen en een kleiner huis kan kopen. Nifla glundert helemaal en als 
een echte puber struint ze alle rekken af naar kleding. Als ze eindelijk (vrouwen zijn in elk 
land hetzelfde) uitgekeken is heeft ze een prachtig gewaad uitgekozen met een bijpassende 
zonneparaplu. We rijden terug naar huis en onderweg mogen ze nog een karretje 
boodschappen kopen met alleen noodzakelijke dingen. Rijst, vlees,melkpoeder 
zeep,tandpasta etc. Nu is het genoeg geweest en dolblij zetten we Nifla en haar vader thuis 
af. Het is al weer laat maar we besluiten toch nog even alle bouwplekken te bezoeken en 
nergens maar dan ook nergens hebben we tegenslag. Alleen de hitte is zelfs voor de locale 
bouwlui te erg vandaag. Soms voel je je best schuldig dat je ze zo hard laat werken omdat je 
het perse af wil hebben voor je vertrek. Aan de andere kant krijgen ze goed betaalt en 
hebben ze werk en zie je ze dag in dag uit glunderen en weten ze als ze hun best doen dat 
we ze bij alle eventuele toekomstige projecten zullen betrekken. Drijfnat van het zweet gaan 
we op huis aan waar ik hunker naar een koude douche. Heerlijk! Na het eten nog gezellig 
een poosje napraten op de veranda. Het is zowaar een keer rustig aan de poort vanavond 
maar de pesterijen van Raseek richting Naseem maken genoeg lawaai. Geweldig gelachen. 
Vlak voor het slapen toch nog maar even een douche want inmiddels weer drijfnat van het 
zweet. Heeeerlijk die luxe. 
 
27 maart 
 
Heel de nacht liggen woelen en ook Ruzain hoorde ik geregeld buiten lopen. Op een 
gegeven moment er maar uit gegaan en midden in de nacht buiten zitten lezen. Wat een 
warmte. Uiteindelijk toch nog beetje gedommeld en rond 5 uur op pad gegaan. Heerlijk 
alleen om even alle projecten langs te gaan op de motor. Alles draait als een trein en het is 
net een grote, goed draaiende machine. Rond 7 uur kom ik terug en heb heerlijk ontbeten 
met lekker bakkie Hollandse koffie.. Rond 08:00 staat de bus al voor de deur voor het 
schoolreisje. Gelukkig……….dat is een hele zorg minder dat deze man op tijd is. Alle 
hulptroepen zijn op tijd om ons vandaag te helpen met het begeleiden van alle kinderen. De 
jongens zijn erg tevreden over de bus en vinden dat hij er super uitziet. Nou inderdaad voor 
Sri Lankaanse begrippen wel, maar in Nederland zou het Autotron museum er een moord 
voor doen om zo’n oud, rijdend exemplaar te bemachtigen.. Bij de school aangekomen is het 
één groot gekkehuis. Alle kinderen rennen als gekken over het grasveldje bij de school en de 
leerkrachten kunnen roepen wat ze willen maar luisteren…….. Uiteindelijk hebben we ze 
allemaal in de bus en gaan we op weg naar het Dutch Fort. Uiteraard zet Raseek heel de 
bus op stelten en alle kinderen zingen als gekken mee. We gaan eerst de oude historische 
Nederlandse kerk bezoeken en de kinderen zijn helemaal verbijsterd. Toen het schoolhoofd 



voorstelde deze kerk en het museum te bezoeken dacht ik: nou wij vonden daar vroeger 
niets aan op school.Ze legt ons uit dat deze kinderen niets gewend zijn en daarbij komt dat 
ze volgende week allemaal een opstel over het fort en de bezienswaardigheden moeten 
schrijven dus alle leerlingen zijn gewapend met pen en schrift en bij de allerjongsten is er wel 
een ouder of verzorger die helpt. Eerst al de rondrit door de stad, toen het aanzicht van het 
fort en nu een meneer die de Nederlandse geschiedenis van de kerk vertelt en mij vraagt 
een paar Nederlandse grafstenen te vertalen. Ook voor mij enorm interessant. Daarna gaan 
we naar een museum over de Nederlanders in Sri Lanka, de VOC enz enz. De kinderen 
vinden het helemaal geweldig en dit had ik niet verwacht in een museum. Vooral het feit dat 
ze met een Nederlander op pad zijn en dat zoveel onderwerpen een Nederlands karakter 
hebben hier. Nu tijd voor lol. We rijden met de bus naar een park waarin een grote speeltuin 
is en de kinderen gaan hier helemaal los. Het is ene grote bende van gegil, gejakker en 
geklim. Ze krijgen allemaal wat snoep en een pakje sap als ze vermoeid uitgespeeld zijn. Nu 
het grote moment voor ze en waar ze heel de ochtend al om vragen: Het strand en de 
Oceaan. Daar aangekomen rennen de meesten als gekken naar de zee  maar het 
schoolhoofd waarschuwt ons dat uiteraard niemand kan zwemmen. Alle begeleiders duiken 
gelijk het water in om ervoor te zorgen dat niemand dieper gaat dan de knieën. Het is een 
grote ervaring voor ze en voor allemaal zijn de golven het gesprek van de dag. De kinderen 
raken vermoeid. De jongsten zijn 6 en de oudsten 12 dus logisch. We rijden naar de Indian 
hut om de lunches op te halen en de anderen gaan met alle kinderen alvast weer naar het 
Dutch Fort om op de vestingmuren heerlijk te picknicken. Ze krijgen rijst met ei en kip en 
voor allemaal is dit echt een feestmaal. Alles maar dan ook alles gaat tot op de bodem op. 
Als laatste nog een yoghurtje en dan is het voorbij. We rijden terug in een bus met 
oorverdovende gefluit gezang en gegil. Bij de school aangekomen krijgen ze allemaal nog 
een zak rijst mee voor thuis en ik krijg werkelijk waar van iedereen een hand of een zoen of 
een thank you toegeworpen. Het schoolhoofd komt naar me toe en bedankt ons allemaal 
met tranen in haar ogen. Ze vertelt dat we ons niet realiseren hoe ongelooflijk veel plezier we 
deze kinderen hebben gegeven vandaag. Het is ontroerend en ook voor ons was het 
geweldig. Iedereen heeft het er ook over en we zeggen haar dat we het met alle liefde 
gedaan hebben. We nemen afscheid en alle kinderen gillen het uit en zwaaien enthousiast. 
Het is stil in ons eigen busje als Ruzain alle hulptroepen thuis brengt. Iedereen zit na te 
genieten en iedereen realiseert zich wat een onvergetelijke herinnering we deze kinderen 
meegegeven hebben vandaag. We zijn moe, echt moe. Kapot van het in toom houden van 
alle kinderen. Thuis aangekomen vallen Ruzain en Raseek als een blok in slaap. Ik moet 
misschien iets rustiger aan doen met ze want ik weet dat ze dit soort werktempo’s niet 
gewend zijn. Ma had me er ook al op gewezen dat ze hier heel anders te werk gaan. Ik zelf 
ga alle bonnetjes vast een beetje uitzoeken en werk het verslag bij en dan: 
Eindelijk……Heerlijk……..Nog nooit zo blij geweest met REGEN. Het barst helemaal los en 
binnen een half uur staat alles helemaal blank. Ik denk even niet aan alle gezinnen zonder 
dak of wat dan ook, nee eindelijk verkoeling. Ruzain en Raseek worden er wakker van en 
ook zij genieten van de regen. Het is rond zevenen en we eten vanavond bij Naseem. Het is 
een echt feestmaal waar zijn vrouw en dochter een dag aan bezig zijn geweest. Met in totaal 
10 man hebben we een gezellige avond en rond 22:00 ligt iedereen waterpas. 
 
28 maart 
 
Het is zondag vandaag en jaloers denk ik aan thuis. In Sri Lanka gaat de economie, op de 
ambtenarij na, 7 dagen per week door. Het tempo ligt uiteraard vele maar dan ook vele 
malen lager dan bij ons maar alles in de privé sector gaat gewoon door. Moslims gaan op 
vrijdag naar de moskee, boeddhisten gaan naar de tempel wanneer men zin heeft en met 
volle maan zijn ze vrij en christenen gaan op zondag naar de kerk. Nadat iedereen zijn 
ceremonie / dienst gehad heeft gaat men gewoon weer aan de slag. Ook wij gaan dus 
gewoon weer aan de bak vandaag. Ik begin stiekem al een beetje af te tellen en te verlangen 
naar thuis. Alles is toch anders dan andere jaren met zo’n klein monster thuis.. Rond 06:00 
zit ik buiten en besluit eens een keertje lak te hebben aan het kantoortje. Ik ga lekker buiten 



met een koppie koffie zitten en lees heerlijk een paar hoofdstukken van m’n  boek. Rond 8 
uur ontbijt, en daarna gelijk op pad. We gaan even kijken bij de bouw van het toilet bij het 
huisje wat we voor het gezin aan het bouwen zijn. De 2 dochters van het gezin zijn alles al 
druk aan het opmeten want ze gaan gordijntjes naaien die dienen hier in Sri Lanka als 
binnen deur. Trots laten ze me zien in welke kamer zij gaan slapen en ik geniet met volle 
teugen van hun blijdschap. We rijden weg en gaan even wat wijzigingen doorgeven in het 
huisje wat we aan het bouwen zijn op het kleine, ongelukkige stukje grond. We hebben het 
namelijk voor elkaar gekregen dat we een metertje van de achterbuurman mogen hebben, 
iets wat nu ook zwart op wit staat. De man heeft van ons werk gehoord hier in Gintota en 
bewondert ons zo dat hij graag dit stukje grond aan dit gezin wil doneren om de bouw iets te 
vergemakkelijken. Daar aangekomen spreken we het met de bouwlieden door en we kunnen 
nu 1 klein hokje meer metselen zodat er ruimte is voor een piepklein keukentje. Het gezin 
kan z’n geluk niet op en ook de bouwlieden zijn blij omdat dit het project toch wel iets 
vergemakkelijkt. Helemaal top. In totaal zijn we nu 4 huisjes aan het bouwen dit jaar en daar 
zijn we, maar zeker ik super en super trots op. Het waren 4 miserabele situaties waar hulp 
echt nodig was.  

• De familie die al jaren in een hut woonden 

• Het gezin wat alles verloor tijdens de Tsunami en in de bergen ging wonen 

• Taunoes zijn gezin 

• Het gezin in het krotje op het kleine / ongelukkige stukje grond 
 
Het zijn echt hele simpele woningen maar zo super praktisch. Ze moeten nog genoeg zelf 
eraan doen maar we hebben ze hier zo enorm mee geholpen dat ze de overige dingen 
binnen zelf kunnen regelen, stap voor stap. Ik besluit alleen nog voor alle 4 de gezinnen 
eenvoudige matrasjes en kussens te kopen en een bezem en een mat. De mensen komen 
vanuit woonsituaties waar ze haast tot echt niets hadden of waarin het onmogelijk was dit 
soort dingen te hebben door vocht, vuil of regen. We rijden naar Galle om dit aan te schaffen 
en al snel ligt de bus vol slaapmatjes, kussens en voor elk huis een bezem en een mat. 
Ruzain houdt deze spullen voorlopig in zijn huis totdat alles helemaal 100% af en waterdicht 
is. We pikken de lunch weer op en bezorgen deze ook bij iedereen. Kunnen we gelijk kijken 
hoe het met Taunoes’ vrouw en kinderen gaat en hoe de bouw loopt van dit huis. Daar 
aangekomen zien we dat de bouw voorspoedig gaat. Het huis ligt mooi en is erg ruim. 
Taunoes had goed zijn best gedaan met de fundering. We lopen om de nieuwbouw naar het 
oude modderhutje en zien een hartverscheurend tafereel. De moeder zit met haar 2 huilende 
kinderen op schoot en haar eigen ogen zijn ook helemaal rood. We snappen er niets van. Na 
een lang gesprek tussen haar en Ruzain blijkt dat het gezin wordt lastig gevallen door 
Taunoes’ broer. Hij is boos op de vrouw dat ze om een huis gevraagd heeft en niet om 
contant geld zodat ze zijn broer kon betalen voor de tijd dat hij wacht hield in het ziekenhuis ( 
zoals eerder gezegd moet je in Sri Lanka als patiënt zelf mensen regelen die 24 uur per dag 
je helpen, wassen in de gaten houden etc.) De broer weet uiteraard niet dat WIJ de 
beslissing hebben genomen om het huis af te bouwen omdat dit een noodgeval was maar 
ook een gevaarlijke woonomstandigheid in het modderhutje. Buiten dat heeft hij er geen reet 
mee te maken al hadden we de vrouw 100.000 ruppees gegeven. Ik kook en ben in staat om 
de broer even wat lichamelijke levenswijsheid bij te brengen maar gelukkig weet Ruzain de 
boel te sussen. Hij vertelt de vrouw dat ze moet proberen van de bouw van het nieuwe huis 
te genieten en zich geen zorgen om de broer moet maken want dat lossen wij wel op. Ruzain 
doet gelijk wat belletjes en de vrouw wordt voorlopig in de gaten gehouden zodat, als 
Taunoes’broer weer komt er een passend antwoord gegeven kan worden. Verder stuurt 
Ruzain iemand langs bij de broer met de uitnodiging om een van deze avonden langs te 
komen om dit gebeuren eens door te spreken. Het gezin maakt zich al genoeg zorgen om 
man en vader. De vrouw fleurt weer op en weet dat ze er nu niet alleen voor staat. Ze krijgt 
een flink portie rijst voor haar en de kinderen en ik laat een extra handje toffees achter die 
gretig in de zakken verdwijnen. We moeten nu gauw naar de groothandel want bij het gezin 
in de bergen komt men een paar zakken cement en wat panlatten tekort ( ja ja dit gezin had 
zelf door de jaren heen dakpannen verzameld) We rijden dus weer terug naar Galle om het 



materiaal aan te schaffen en vervolgens rijden we de heuvels in om het te bezorgen. Het is 
zo verschrikkelijk leuk om bij dit dankbare gezin te komen. Heerlijk. Het schiet ook hier al 
aardig op en ik denk dat precies op tijd ook hier alles afgerond is. Het is laat en we rijden 
naar huis. We zijn moe. Moe van het werken, regelen enz maar zeker ook door de 
verzengende hitte. Sinds 19 maart zijn we onafgebroken, dag in dag uit in de weer geweest. 
Je merkt de vermoeidheid aan alles. Kleine irritaties, miscommunicatie of andere akkefietjes. 
Gelukkig wordt alles snel opgelost maar toch. Tuurlijk klinken dan de woorden van thuis door 
dat rust ook nodig is op z’n tijd, maar geloof me zolang er budget is  en zolang je telkens 
weer in situaties terecht komt die hopeloos zijn en je weet dat je volgende week zelf weer 
heerlijk in een schone, luxe, ontwikkelende samenleving terecht komt, wat zijn dan die paar 
weken op een mensenleven die je hier moet doorbikkelen. Misschien straks thuis iets langer 
uitrusten om weer te functioneren zoals het hoort bij ons maar dat is al die jaren goed 
gekomen. Ook vergt dat heerlijke wijfie van ons dan wel weer wat aandacht.  De 
dankbaarheid die je er hier voor terug krijgt maar meer nog de tasbare 
resultaten………..Geweldig. We gaan vanavond maar weer eens uitgebreid uit eten op mijn 
kosten. 3x raden: De Indian Hut. Ook dit is relaxen en voor de kosten(amper 3 tientjes) met 
zoveel man hoef je het ook niet te laten. Na het eten lopen we over de oude stadmuren het 
hele fort rond en genieten van de oceaan.  
 
29 maart 
 
Vandaag een saaie dag. Alle administratie moet kloppend gemaakt worden.  We komen 
gelukkig een heel eind maar missen vooral van alle bouwprojecten veel bonnetjes omdat 
zand, cement en stenen al natuurproducten zijn waarvan we geen bonnetjes krijgen en 
arbeid is ook hopeloos om officieel gefactureerd te krijgen. Ruzain en ik rijden wel een paar 
uur rond om alles geregeld te krijgen en gelukkig zijn er 2 bedrijven die ons uiteindelijk graag 
willen helpen. Ruzain heeft ze uitgelegd waarvoor we wat hulp nodig hebben en wat voor 
werk we in Sri Lanka altijd doen. Geweldig….. Om 06:30  begonnen en nu is het rond 15:00 
en hebben we heel de boekhouding kloppend. Netjes verantwoord dus, laat ze maar komen 
in Nederland, die gasten die het niet leuker kunnen maken. Het was een saaie klus maar 
enorm opgelucht dat het voor elkaar is. We rijden alle projecten nog even af of alles loopt en 
gelukkig geen problemen. We kijken nog even hoe het met Taunoes is en langzaam aan 
zeggen de artsen dat er verbetering is in zijn toestand. Zijn beide benen bewegen en 
geregeld opent hij z’n ogen. Stiekem hopen we dat het toch nog allemaal goed komt en 
mocht hij gehandicapt zijn dat heeft hij een mooi huisje wat op hem wacht.  We besluiten 
even wat te gaan drinken bij Unawatuna. Ruzain wordt onderweg gebeld of hij even langs 
zijn zus wil rijden in Galle dus zit ik uiteindelijk heerlijk alleen bij het Unawatuna Beach 
Resort. Dit klinkt als een luxueus resort maar dat valt wel mee,het heeft wel een ongelooflijk 
mooie beach bar vanwaar je een schitterend uitzicht hebt op de blauwe oceaan met overal 
palmbomen. Het is een plaatje uit de vroegere bounty reclames en de baai van Unawatuna 
is vorig jaar verkozen tot een van de 10 mooiste stranden van de wereld ( plaats nummer 7). 
Iedereen vraagt waar m’n ouders zijn, pa en ma drinken hier aan het eind van hun werkdag 
vaak een borreltje. Ik plof ik neer in een relaxte stoel met uitzicht op de Oceaan. Heerlijk 
even relaxen. Altijd als ik hier na de ‘’projecten tijd” zit lijkt het alsof alles van je afvalt. Je 
denkt even niet meer aan alle ellende van modderhuizen, slechte daken, schoolproblemen of 
weet ik veel wat. Hier leef je even in je eigen wereld en geniet je van alle luxe. Zelfs de 
warmte die je in Gintota soms zo vervloekt voelt hier aangenaam. Uiteindelijk neem ik een 
heerlijke duik en geniet wel een half uur lang van een frisse duik. En dan……boem, na een 
uurtje in een compleet andere wereld te hebben geleefd staat Ruzain te wuiven om me weer 
op te pikken. We hebben nog een afspraak vanavond. De pot is al helemaal leeg maar voor 
dit probleemgeval had ik vorig jaar maart al geld gereserveerd maar vanwege tijdgebrek was 
dit niet afgerond. We noemen de vrouw hier Crying Lady. Twee jaar geleden toen Ruzain en 
ik aan het rond banjeren waren door Gintota zagen we haar samen met haar dochtertje bij 
een enorm vieze stinkplas water zichzelf en haar dochter wassen. Er stonden ook wat 
jerrycans met water, wat meer de kleur had van cola dan van water. Sterk vervuild water 



dus. Ik vroeg Ruzain haar toen aan te spreken om die avond even langs te komen en toen 
ze uiteindelijk ‘s avonds kwam kregen we uiteraard weer een enorme emmer ellende over 
ons heen. Huilend vertelde de vrouw dat haar man was overleden en hun zonder iets had 
achtergelaten. De vrouw werd sociaal gezien volledig genegeerd vanwege haar situatie en 
haar dochtertje had duidelijk last van de hele situatie. Hun huisje viel me eerlijk gezegd toen 
niet tegen, buiten het feit dat ze dus geen water en stroom hadden en dus bij de plas zichzelf 
moesten wassen en water moesten tappen. We hebben ze toen geholpen door een 
wateraansluiting thuis aan te laten leggen en het huisje  voorzien van stroom. De school 
waar haar dochter opzat was ons bekend en van het schoolhoofd hoorden we dat ze goed 
kon leren dus hebben we ook een fondsje opgezet zodat haar moeder maandelijks geld kon 
ophalen bij Ruzain om de extra lessen te betalen.Toen we haar vorig jaar weer ontmoeten 
vroeg ze ons een kopje thee te komen drinken en uit beleefdheid deden we dit uiteraard. Het 
duurde bijna een uur voordat de thee klaar was dus we gingen eens polshoogte nemen in de 
“keuken”. Buiten had de vrouw een vuurtje gemaakt om hierop wat water te koken om ons 
van thee te voorzien. Ook het koken moest op deze manier en meestal deed haar dochter 
dat omdat moeders werkte van ‘s ochtends 07:00 tot savonds 18:30, 7 dagen in de week en 
1 dag per maand vrij voor 5000 ruppees ( € 31.50) per 4 weken. Het liefst had ik haar baas 
aangegeven bij de politie voor slavenarbeid maar de vrouw moest zien te overleven samen 
met haar dochter dus kon gewoonweg geen kant op en dit wist haar baas ook. We kregen 
toen het idee om een klein keukentje te bouwen met een gasstelletje zodat haar dochter 
gedurende de dag in een veilig, fatsoenlijk hokje haar maaltijden kon maken. We hadden 
toen geen tijd meer om dit te realiseren. Wel hadden we al een bedrag gereserveerd en 
achtergelaten bij Ruzain. Deze heeft het verder uitgewerkt en nu kunnen we ook dit project 
verder realiseren zodat nu alles in werking wordt gezet voor Crying Lady en haar dochter. 
Thuis eten we lekker verse calamari en daarna  drinken we met elkaar nog wat op de 
veranda. Raseek wil graag wat folders hebben van de stichting zodat hij vrienden en 
bekenden kan laten zien wat we allemaal al gedaan hebben omdat hier diverse foto’s in 
staan van alle projecten. Ook een grote foto van The bodybuilder Taunoes en iedereen kijkt 
naar de foto waar hij samen met zijn dochter kijkt naar de fundering die hij toen had 
aangebracht. Het gesprek krijgt een emotionele wending want plotseling beginnen de 
jongens over hun broer, Ruzain zn schoonvader te praten. Veel te jong overleden aan een 
hartaanval. Ze spreken erover dat ze het zo jammer vinden dat hij niet kan meemaken wat 
we hier met elkaar de afgelopen jaren voor elkaar hebben gekregen. Daarna wordt Suus d’r 
moeder nog aangehaald en we besluiten maar naar bed te gaan. Mooi om alles met elkaar 
te kunnen delen. 
 
Morgen de een na laatste dag dus traditioneel gaan we BBQ-en. Allerlei mensen zijn 
vanavond langs geweest om bestellingen op te nemen en iedereen is gebeld voor een 
uitnodiging. Het wordt weer een gezellig feestje waar we ons allemaal op verheugen. Ik zelf 
ga morgen aan het einde van de ochtend heerlijk relaxen bij UBR. Verheug me er enorm op 
om even niks aan mn hoofd te hebben. Gewoon lekker even weg en relaxen. 
 
30 maart 
 
Toeval bestaat niet?? Rond 06:00 zit ik buiten een beetje te rommelen. Opeens komt Ruzain 
met tranen in zijn ogen de poort binnenlopen: Taunoes is vannacht overleden. Alles om je 
heen wordt even stil en ik weet me totaal geen houding te geven. Na de gesprekken met 
elkaar van gisteravond, het feit dat er lichte vooruitgang was en nu dit bericht… 
Tuurlijk….misschien is het voor Taunoes veel beter en wordt hem ontzettend veel ellende 
bespaard maar mijn gedachten gaan uit naar zijn vrouw en 2 kindjes. Wat moet daar in 
hemelsnaam van terecht komen in een ontwikkelingsland als Sri Lanka. We trekken ons 
gescheiden terug. Uiteindelijk stromen gedurende de ochtend de andere jongens ook 
binnen. Iedereen is compleet ontdaan en gaat op z’n eigen manier om met het verdriet. De 
folder vindt gretig aftrek want dit is de enige foto van Taunoes die er is. We hadden na gister 
teveel valse hoop dat hij misschien nog in z’n nieuwe huisje zou komen en er op wat voor 



manier nog van zou kunnen genieten. We zijn verdrietig, de knullige manier waarop Taunoes 
dit ongeluk heeft gehad, voor z’n vrouw en 2 kindjes en hun onzekere toekomst ondanks hun 
mooie huisje. We besluiten de BBQ te annuleren omdat vanavond ook al de begrafenis is. 
Verder heeft niemand echt zin om een feestje te bouwen in deze gemoedstoestand. Ik had 
me zo verheugd op heerlijk 2 daagjes genieten van zon, zee en strand en ben ook zeker van 
plan om naar UBR te gaan maar de gedachte hieraan is moeilijk uit m’n hoofd te krijgen. Ik 
besluit alleen even een bak koffie te gaan halen in UBR. Altijd als ik hier zit en geniet van het 
waanzinnig mooie uitzicht, het geluid van de zee, omgeven door palmbomen snap ik niett dat 
het land zoveel ellende herbergt. Lezen lukt niet echt en inmiddels heeft Ruzain me gebeld 
of ik met alle jongens mee wil om het “Funeral Home” te bezoeken. Dit houdt in dat Taunoes 
thuis opgebaard ligt totdat hij om 16:30 begraven wordt. Gelukkig zijn de buren zo aardig dat 
Taunoes daar mag liggen want in zijn eigen modderhuisje is dat geen doen en op de 
nieuwbouw zit nog geen dak. Nadat Raseek me opgehaald heeft bij UBR lopen we met z’n 
allen naar Taunoes’ huis. Het is een komen en gaan van mensen. Na afscheid te hebben 
genomen van Taunoes zit iedereen buiten even na te praten. Taunoes’ zoon loop ook rond 
en snapt er allemaal niet veel van. Z’n dochtertje herkent me meteen tussen al die mensen 
en speelt datgene met me wat ik al 10 dagen met haar speel: Kiekeboe. Uiteindelijk wordt 
Taunoes in een soort metalen draagkist gelegd en wordt hij lopend naar de begraafplaats 
gedragen. Het is een trieste dag en ik ben erg began over het lot van de vrouw en haar 2 
kindjes. Na de dienst gaan we met z’n allen even naar de zee om op de rotsen te genieten 
van een ondergaande zon. Het is een schitterend gezicht en het is doodstil onder elkaar. We 
zijn na al die jaren een hechte club vrienden geworden en hebben geboorten, bruiloften en 
nu ook een begrafenis met elkaar meegemaakt. Ik geniet van de zon en denk over de 
afgelopen jaren na. De enorme hoeveelheid werk die Pa en ik hier inmiddels verzet hebben, 
de mooie resultaten en de minder leuke momenten. Als ik nu op een knop kon drukken en   
thuis zou zijn zou ik direct m’n kans grijpen. We lopen terug naar huis en eten. Thuis is het 
weer een enorme drukte van mensen die op de valreep nog wat nodig hebben. Ze worden 
allemaal netjes te woord gestaan. Het is een toch een mooie avond met mooie gesprekken. 
Maar toch……..bijna vrijdag!!!!!!!!! 
 
31 maart 
 
Vandaag nieuwe poging om heerlijk te relaxen. En……….zowaar lig ik om 10:00 waterpas bij 
UBR. Heerlijk! Beetje op het strand banjeren, praatje met de obers, lekker lunchen en een ijs 
en ijskoude Carlsberg. Alles lijkt te zijn vergeten en het is alsof je in een totale andere wereld 
leeft. Ongelooflijk lekker deze dag. Rond 15:00 komt Raseek omdat hij graag met mij wil 
zwemmen en uiteraard een red bull drinken. Rond half 6 vertrekken we om naar Ruzain zijn 
huis te gaan want vanavond hebben we klein afscheidsfeestje. Als we langs het fort rijden 
vraag ik Raseek eventjes te stoppen zodat we nog een rondje over de oude muren van het 
fort kunnen lopen. Het is een schitterend rondje met uitzicht op de oceaan en een 
ondergaande zon. Als we samen op een muurtje naar de ondergaande zon kijken zegt zelfs 
Raseek: Wat kan Sri Lanka toch mooi zijn. Daar ben ik van overtuigd en ooit hoop ik die kant 
te kunnen zien. Het binnenland en het noorden schijnen schitterend te zijn met bergen, 
theeplantages, jungles en vele wildlife reservaten. We nemen afscheid van het fort en rijden 
naar Ruzain. Ik ga eerst even douchen want zit onder het zand en zout. Zelfs onder de 
douche hoor ik dat het een enorme herrie is in de tuin en nietsvermoedend stap ik 
aangekleed de tuin in: bom en bom vol met tientallen mensen die komen bedanken en 
gedag zeggen. Mensen waar we dit jaar een project mee hebben gedaan, mensen van 
andere jaren maar ook willekeurige mensen die komen bedanken dat we iets beteken voor 
de locale bevolking. Ontroerend en geweldig. Als iedereen eindelijk gedag heeft gezegd en 
uitgebreid heeft bedankt gaan we eindelijk eten met de hele groep. Met 11 man eten we een 
heerlijke pizza en uiteraard rijst. We praten alles door, halen vele herinneringen op en zijn 
ook stil omdat alles zo anders zal zijn vanaf morgen…………….. 
 
 



01 april 
 
Vroeg wakker. Laatste nachtje van deze trip. Ene kant weer jammer maar de blijheid 
overheerst om heerlijk naar huis te gaan. Geen hitte, geen bel meer die continu klinkt met 
vragende mensen. Geen rijst of weet ik veel wat voor veel te lauw voedsel meer. Nee 
gewoon een heerlijk georganiseerde samenleving waar ik waarschijnlijk over een paar 
weken ook gewoon weer aan gewend bent. Lekker weer naar Roos die ik echt enorm maar 
dan ook enorm gemist heb samen met Suus. Gelukkig thuis alles goed gegaan. Is altijd 
enorme opluchting als je weet dat alles daar loopt. Fijn dat er altijd weer mensen zijn die 
naar Suus en Roos omkijken. We hebben nog een druk programma. Alles is zo goed als  
afgerond maar we willen nog even langs alle afgebouwde huisjes. Even controleren of alles 
in goede staat achter gelaten is door de werklui en in sommigen gevallen het resultaat 
bekijken. Bij het gezin dat al die jaren in een tent gewoond heeft is het met recht feest. Ze 
hebben heerlijk in hun nieuwe huis geslapen en weten niet wat hun overkomt. Vannacht 
heeft het geregend en voor het eerst sinds jaren is alles inclusief zijzelf droog gebleven. Ben 
enorm trots op dit project omdat het gewoon cool is om een compleet door ons gebouwd 
huis helemaal klaar te zien en om al die blijde gezichten, die een nieuwe toekomst hebben 
gekregen. Schitterend. Als we bij de mensen aankomen die in de bergen wonen is het een 
gejakker van jewelste. Het huisje is af en ze zijn druk bezig hun hutje af te breken zodat ook 
zij in hun huis kunnen gaan wonen. De kinderen hebben op school tekeningen voor me 
gemaakt en de hele situatie ontroert me enorm. Alle andere projecten zijn ook volgens 
schema af en voldaan rijden we naar huis. Alleen Taunoes zijn huis kunnen we niet 
afmaken. Tegen onze principes in zal dit project niet klaar komen tijdens ons verblijf. We 
vinden het alleen ongepast om tijdens dit verdriet bij het gezin gewoon door te gaan met 
bouwactiviteiten. Alleen het dak moet er nog op en de timmerman beloofd ons dat hij 
volgende week alles afmaakt en dat Ruzain foto’s zal sturen van het resultaat. Taunoes zijn 
gezin heeft even rust nodig zeker nu alles voorbij en definitief is. Ik maak me zorgen om het 
gezin. We moeten het allemaal maar eens even laten bezinken en dan hopelijk tot een 
oplossing komen. Ook de vrouw moet eerst alles weer eens op de rit krijgen en over haar 
toekomst nadenken zodat we eventueel kunnen kijken of we in de toekomst iets voor haar 
kunnen betekenen. Het zit erop. Het was een mooie, emotionele maar schitterende trip. 
Onvoorstelbaar veel werk verzet, mooi projecten en gelukkig ook gezellige momenten. 
Ruzain is echt goud voor ons, samen met alle hulptroepen. Zonder hem geen stichting en 
zonder jullie geen Ruzain. Rond 16:00 vertrekken we per auto naar de hoofdstad, wat een 
lange vervelende trip is hier. Daarna met nachtvlucht richting Frankfurt en uiteindelijk per 
trein naar Utrecht. Ik hoop morgen rond 13:05 Roos te knuffelen op het perron. Allemaal 
enorm bedankt voor alles en ik hoop volgend jaar weer op jullie steun. 
 
Bedankt namens Pa en Zoon maar zeker ook n amens Ruzain en alle Sri Lankanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


